
EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND

WANDELKAART

© IWM

© Piet Dhanens

© Piet Dhanens

© Thomas Genth
© Thomas Genth

© Thomas Genth

© Thomas Genth

Britse jongeren 
worden overtuigd 
dienst te nemen 

in het leger om de 
zeppelin aanvallen te 

stoppen. 1915

Het England Geschwader (alle 
vliegeniers die Groot-Bri�annië als 
missie hebben) is deels op het vliegveld 
van Gontrode gestationeerd en staat 
er ontspannen bĳ. 1917 Kaart van alle zeppelin- en vliegtuig-

bombardementen boven Londen. 1918 

Wie het waagt het vliegveld te betreden, 
wordt neergeschoten op bevel van  

de Etappen-Kommandant. 1915 

Een jeep staat klaar voor de  reusachtige hal van Gontrode. 1917 

Hoog bezoek! De Duitse legertop  
inspecteert het vliegveld. Hoofdman 

Ernst Brandenburg met Generaal Ernst 
Von Hoeppner voor een barak op het 

vliegveld. 1917

Wat schaft de pot 
vandaag? De keuken van 
het vliegveld. 1917 

Zeppelin met twee gondels. 1915 

Scan de QR-code of surf naar WWW.HETVLIEGVELDVANGONTRODE.BE  
voor het uitgebreide verhaal! 

Het vliegveld van Gontrode tijdens WO I

Zeppelin met twee gondels. 1915 
© IWM
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GONTRODE

PROEFSTATION PLANTENZIEKTEN
EN INSECTENKUNDE, ILVO

PROEFSTATION KLEINVEETEELT, ILVO
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schaal - 1:50000 - 1cm = 50m

BUNKER

ROUTE LANGS VERHARDE BAAN

WATER

SPOORWEG

WANDELROUTE LANGS PADJE
(te vermijden bij regenweer)

HET VLIEGVELD VAN GONTRODE 
Twee bunkers zijn de stille getuigen 
van een spectaculair publiek 
geheim. Op de bunker kan je de 
panoramatafel bekijken die het 
verhaal van het vliegveld van 
Gontrode in woord en beeld brengt.

GENTS ZEPPELINLIED
Zondagaovond al rond den halvertiene

Hemme wij ne zeppelijn geziene
Ze woaren bezig mee ulder te vermoaken

Sigaren smoaken, is dat nie vrind
Moar den Engelsman hoa ulder in d’uuge

En hij zei: ‘k zal ‘t ulder morgen ne kier tuuge.

Moandagmorgen rond den twieën
Hemme wij em were geziene
En hij stond in vlamme en vier
Ja neu hangen ze te druugen
Op den berg al in de buumen

Den ienen oan nen tak
En den anderen deur een dak

Ja den Engelsman die hee hem g’had.
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Een Gotha vliegtuig  
boven Vlaamse  

velden. 1917 

Het station van Gontrode. Eind 19de eeuw

Het varken van de keizer,  
Duitse verkennersballon. 1915

De zeppelinhal 
op het vliegveld 
van Gontrode. 1917   ©Thomas Genth
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Luch�oto van het vliegveld van Gontrode. 1917  
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Renato Nicolodi – Stoel des Erfgoeds
Thuis voor een Beeld 2015
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